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Zakendoen op z'n Turks

"Ik heb in Turkije rechten gestudeerd, met als specialisatie

ondernemingsrecht. Daar heb ik ook mijn man, een Neder-

lander, leren kennen. Hij werkte via een Nederlands bedrijf

in Turkije. Elf jaar geleden zijn we naar Nederland gegaan,

waar ik een baan kreeg op de Turkse ambassade. In die functie

kwam ik erachter dat er bij het bedrijfsleven behoefte was

aan een advocaat die thuis is in het Turkse recht."

"Over de naam heb ik niet lang nagedacht, maar achteraf is die

wel goed gekozen. Mijn werk is ook een combinatie van Ne-

derland en Turkije. Ik adviseer en begeleid Nederlanders met

betrekking tot het Turkse rechtsstelsel. Het gaat vooral om

bedrijven die zaken willen doen in Turkije. Particulieren advi-

seer ik ook, bijvoorbeeld bij de aankoop van een tweede huis.

Negenennegentig procent van mijn klanten zijn autochtone

Nederlanders. Bij die ene procent Turks-Nederlandse klanten

gaat het om echtscheidingszaken."

"HetTurkse recht is gebaseerd op het Europese rechtssysteem,

maar de procedures zijn anders. Ook de zakencultuur kan ver-

schillen. In de steden en in het westen gelden de internationale

zakenregels, maar op het platteland in het oosten is de cultuur

conservatiever. Het is nu nog de wereld van mannen."

"In Turkije bestaat de neiging om mondelinge afspraken te

maken. Met een drankje op een zonnig terras lijkt er niks aan

de hand, maar die afspraken worden niet altijd of te laat na-

gekomen. Daarom adviseer ik altijd om alles schriftelijk vast

te leggen. Voorkomen is beter dan genezen." D
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